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1780 tot 2021

SACRALE KLANKEN IN VLAANDEREN, OOK IN VLIERBEEK?

Willem Gommaer Kennis PRESTO

1717-1789 < Sinfonia VI
Jean-Jacques Robson PRELUDE ET VERSET
1723-1785 Salve Regina
Franciscus Krafft ALMA REDEMPTORIS MATER
1729-1795

Franciscus Krafft ECCE PANIS
1729-1795

Jacques-Nicolas Lemmens TOTA PULCHRAES
1823-1881

Adolf d'Hulst PIE JESU

1851-1916

Emile Wambach
1854-1924

Edgar Tinel
1854-1912

Arthur Meulemans
1884-1966

SALVE REGINA

AVE REGINA CAELORIUM, 1884
< Trois motets a la Ste Vierge

1. QUIS TIBI SENSUS FUIT
2. OBTULERUNT PRO EO

< Officio in honorem Beatae Mariae Virginis, 1913

Jules Van Nuffel
1883-1953

Philippus De Monte
1521-1603

O KEER DINE OGHEN

OBONE JESUa 6
transcriptie Jules Van Nuffel




Vic Nees DEPOSUIT - ESURIENTES - SUSCEPIT ISRAEL

1936-2013 < Magnificat, 1981

Kurt Bikkembergs FIDELIS SERVUS ET PRUDENS, 2016
°1963 opgedragen aan Mgr. Jozef De Kesel
Willem Ceuleers CHRISTUS DER IST MEIN LEBEN, 1999
°1962 opus 499

Erik Van Nevel VERLEIH UNS FRIEDEN, 2021

°1956

CURRENDE

Mieke DHONDT, sopraan

Renate WEYTJENS, sopraan & musicologisch advies
Kerlijne VAN NEVEL, mezzosopraan

Alexander SCHNEIDER, contratenor

Han HELSEN, tenor

Thomas VANDENABEELE, bariton

Wouter DEKONINCK, orgelpositief

Marieke VOS & Johan VAN AKEN, viool

Marc CLAES, altviool

Marian MINNEN, cello

Paul VAN HOOFF, Le Picard-orgel van de abdijkerk

Erik VAN NEVEL, concept programma, bariton & leiding

Alle info over concerten, activiteiten, feestelijkheden, publicaties ...
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http://www.vlierbeek900.be/

TOELICHTING

900 jaar Vlierbeek! In 2025 bestaat de Abdij van Vlierbeek 900 jaar. Dit
unieke feestjaar vieren we met iedereen die de Abdij van Vlierbeek in het hart
draagt.

30CC draagt haar steentje bij en presenteert een schitterende cyclus

van drie abdijconcerten die maar liefst negen eeuwen muziek overspannen.
Welke muziek heeft er geklonken, van de middeleeuwen over renaissance en
barok tot vandaag?

De eerste 2 concerten vonden plaats in mei en juni. Het slotconcert hoor je
vanavond.

Abdijconcert #1: Mystieke stilte en polyfone rijkdom (concert in mei '25)

In 1125 starten enkele benedictijnermonniken eerst een priorij, later een
heuse abdij. Rondtrekkende gasten vinden er een toevluchtsoord en raken
onder de indruk van de gregoriaanse gezangen en sacrale klanken in de
romaanse kerk. Hemels.

Op alle feesten ter ere van Maria, de patrones van de abdij, horen ze
klokkengelui en hemelse gezangen, ondersteund door vedels, fluiten en
welluidende orgeltjes. De polyfonie ontkiemt in Vlaanderen, komt tot bloei
over vele generaties en biedt een onuitputtelijke veelstemmige klankrijkdom.
Indrukwekkend.

In 1572 stopt het abdijleven abrupt. De gebouwen worden verwoest. De
monniken vluchten naar Leuven. De muziek illustreert de verwoesting alsof
de aarde beeft. Op het puin klinkt als het ware de lamentatie van Jeremias
die treurt over de teloorgang van Jerusalem. “O gij allen die hier voorbij gaat,
wacht en kijkt of er een smart is gelijk aan mijn smart.” Beklijvend.

Abdijconcert #2: Vrede en voorspoed (concert in juni '25)

In de tweede helft van de 18de eeuw kenden onze gewesten meer dan 40
jaar vrede en voorspoed. De huidige abdij met haar magnifieke
neoclassicistische stijl dateert uit die bloeiperiode. Architect Laurent-Benoit
Dewez is op dat moment veruit de belangrijkste architect in onze contreien.
Na studies in Italié wordt hij door landvoogd Karel van Lotharingen als
hofarchitect aangeduid. Wanneer hij aan Vlierbeek begint, heeft hij al
verschillende grote bouwprojecten voor abdijen en paleizen geleid.



In alle abdijen en paleizen van de Oostenrijkse Nederlanden weerklonk
muziek, met name die van Pieter Van Maldere, een van de bekendste
componisten van zijn tijd. Hij begon zijn loopbaan aan het hof van Karel van
Lotharingen en bouwde een internationale carriere uit door verschillende
concertreizen in heel Europa. Van Maldere schreef maar liefst meer dan 40
symfonieén, die duidelijk de weg vrijgemaakt hebben naar de klassieke
symfonieén van Mozart en Haydn.

Er was ook muziek te vinden van Van Malderes vriend, Ignaz Vitzthumb, en
zelfs de jonge Wolfgang Amadeus Mozart kreeg de eer om voor prins Karel
te musiceren. Tot slot is er nog de familie De Croes. Henri-Jacques De Croes
was jarenlang kapelmeester van het Brusselse hoforkest, terwijl zijn zoon na
zijn opleiding in Brussel, kapelmeester werd in Regensburg.

Abdijconcert #3: Van laat-barok tot vandaag (concert in oktober '25)
Midden 18de eeuw. Het Le Picard-orgel wordt in de abdijkerk gebouwd. De
stijl heeft Frans barokke invloeden. Ook de vocale muziek gaat die richting
uit. De 19de-eeuwse kerkmuziek verlaat de mystiek, maar wordt zeer
passioneel, emotioneel en overtuigend.

Na 900 jaar komen we terug aan het begin, want ook vandaag geraakt de
mens terug in de ban van de klankwereld van bezinning en contemplatie.

Sacrale klanken in vlaanderen, ook in Vlierbeek? Het vorig muzikaal verhaal
met Currende in mei 2025 eindigde in 1572 wanneer de abdij werd verwoest
door de troepen van Willem van Oranje. In de 17de en de 18de eeuw
onderging de abdij wisselende evoluties.

Nu neemt Currende de draad weer op vanaf het eind van de 18de eeuw.

In een erg verrassend muzikaal programma illustreert Erik Van Nevel met
zijn ensemble wat er zich in Vlaanderen op het gebied van sacrale muziek
zoal afspeelde in de 19de eeuw tot vandaag.

Hij selecteerde muziek uit onverwachte hoeken en bewerkte ze voor een
Currende-bezetting van 6 zangers, 4 strijkers en orgel. Er wordt daarbij
geillustreerd hoe componisten uit onze regio heel vaak technieken
gebruikten die teruggrijpen naar het onvolprezen erfgoed uit een ver
verleden en het vertaalden naar een ‘eigentijdse’ toonspraak.

Over wat er daarvan tot in de abdij is doorgedrongen is weinig geweten. Het
door nieuwsgierigheid geinspireerd vermoeden is er echter wel en werd in
elk geval een ‘trigger’ om die muziek op dit concert een plaats te geven.



CURRENDE

CURRENDE is de samentrekking van het Latijn Currere en Cantando. Een naam die in
de middeleeuwen al werd gegeven aan een groep studenten die op straat en plein
ging zingen om de milddadigheid van de luisteraar op te wekken. Want, zonder steun
geen muziek. Zonder drank, geen klank.

Op 28 december 1974 gaf Currende zijn eerste concert. De oprichting van de Capella
Currende gebeurde in een decennium ‘waarin een viertal toonaangevende ensembles
onmiskenbaar de weg hebben gebaand voor de oude muziek en Historically Informed
Performance in Vlaanderen'. Net voordien hadden ook Collegium Vocale, het Huelgas
Ensemble en La Petite Bande het levenslicht gezien. (Uit: ‘Perspectieven op de oude-
muzieksector in Vlaanderen’, Bart Demuyt, Pieter Mannaerts, 2020, Kunsten.be).

Gedurende de afgelopen 50 jaar heeft Currende onder leiding van zijn oprichter en
dirigent Erik Van Nevel een mooi palmares bijeen gesprokkeld vooral binnen de
wereld van oude muziek (Middeleeuwen, Renaissance, Barok). Talloze concerten in
binnen- en buitenland, een 50-tal cd-opnames, heel wat concertcaptaties voor radio
en televisie en verschillende creaties van onontgonnen repertoire uit oude archieven
zijn in deze vijf decennia op de agenda verschenen.

Currende is van bij de aanvang een groot pleitbezorger van de Vlaamse polyfonie.
Hoewel er daarom veel puur vocale a capella-muziek op de affiche staat, behoort het
instrumentale aandeel evenzeer tot de identiteit van het ensemble. Soms resulteert
dat zelfs in producties met uitgebreider orkest. Getuige daarvan waren onder meer
de uitvoeringen uit het werk van Johann Sebastian Bach en zelfs van Mozarts
Requiem in de Brusselse kathedraal in het Mozart-jaar 1991, een concert dat live
werd uitgezonden voor Eurovisie.

In deze kathedraal is Currende nog steeds te gast voor het opluisteren van de grote
liturgische feestdagen en voor gelegenheden voor het Koninklijk Hof zoals de
begrafenis van Koning Boudewijn en het huwelijken van Koning Filip met Koningin
Mathilde.

Naast Brussel, zijn Leuven en Brugge belangrijke thuishavens voor Currende.



EXPO

HET VERHAAL
VAN VLIERBEEK

900 JAAR LEVEN
IN DE ABDI

WAAR: In het Nieuw Abtskwartier en de Pandgang van de Abdij van Vlierbeek (Leuven)
WANNEER: van 23 oktober 2025 tot 4 januari 2026
MEER INFO: www.vlierbeek900.be
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30CC presenteert

Chandos Anthems / Georg Friedrich Handel
vr 31 okt ‘25| 20.00 uur | Sint-Geertruikerk Leuven

De Chandos Anthems bevatten de meeslepende grandeur van
Handels latere oratoria, zoals Messiah en Israel in Egypt, maar
dan in een compacte vorm.

Lyrische en dramatische aria’s wisselen af met ingetogen en

= jubelende koordelen. Handel kon hier overvloedig putten uit zijn
| ervaring als operacomponist.

[ Op korte tijd heeft het Leuvense Musica Gloria zich ontpopt tot
een sprankelend barokensemble van topniveau

Simone LAMSMA (viool) & BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA

za 7 feb "26 | 20.00 uur | Luca Campus Lemmens

Simone Lamsma is de soliste in Bartdks Tweede Vioolconcerto,
een meesterwerk met rijke harmonieén, een briljante orkestratie
en Hongaarse volksinvioeden. De Nederlandse violiste Simone
Lamsma wordt door critici, collega’s en publiek gerespecteerd
als een van de meest opvallende en fascinerende muzikale
persoonlijkheden in de klassieke muziek.

Les Boréades
Reinoud VAN MECHELEN,

a nocte temporis & CHOEUR DE CHAMBRE DE NAMUR
vr 5 jun 2026 > 20.00 uur > Schouwburg

Jean-Philippe Rameau was de absolute grootmeester van de
Franse barok en zijn laatste opera Les Boréades geldt als zijn
muzikaal testament. Het werk was zijn tijd muzikaal ver vooruit
en klinkt hier en daar zelfs als een vroege Mozart.

Reinoud Van Mechelen brengt deze grandioze opera tot leven,
samen met een keur aan solisten (0.a. Lore Binon), zijn eigen
ensemble a nocte temporis en het Choeur de Chambre de
Namur.

volledig programma, info & tickets
www.30CC.be - 016 27 40 00



