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In 2012 kocht de Belgische organisatie Faja Lobi een paar hectare dorre grond aan in Idiofa, Congo. 

Oprichter Jurgen Heytens zat met een bescheiden droom om die gronden te herbebossen. In de 

traditionele manier van landbouw bedrijven, worden bossen namelijk verbrand om weidegrond te 

krijgen voor landbouw en jacht. Zo gaat oorspronkelijke vegetatie verloren, en ontstaat er 

bodemerosie. Via herbebossing van die paar hectares wilde Faja Lobi die dynamiek tegengaan.   

 

Dit is les 1 voor mij. Begin klein en volbreng je doel.   

 

Veel mensen en organisaties zouden stoppen na die paar hectare. Faja Lobi schaalde zijn ambities op, 

en wilde veel meer hectares herbebossen.    

 

Dit is les 2 voor mij: bouw verder op je klein begin. Je hebt al geleerd, je hebt een basis gebouwd, ga 

daarop verder.   

 

Een duurzaam alternatief had de lokale bevolking nodig, besefte Jurgen Heytens. Hij sloot 

overeenkomsten met de plaatselijke gemeenschappen voor een langetermijnsamenwerking.  Tien 

jaar later werken er 580 lokale werknemers samen in het herbebossingproject.   

Bijna het volledige budget van Faja Lobi draagt bij aan het welzijn van de werknemers, via salarissen, 

maaltijden, en studiebeurzen. 

Faja Lobi bouwde ook een ziekenhuis, een timmerwerkplaats, een internetcafé en een restaurant. 

In 2019 draaide een corrupte Congolese procureur Heytens een paar dagen de gevangenis in, om hem 

een paar tienduizend euro afhandig te proberen maken. De plaatselijke bevolking kwam hem bevrijden. 

 

Dit is les 3 voor mij: zorg dat de maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan, brede steun 

krijgen. Zorg dat mensen er op dagelijkse basis direct voordeel bij hebben, los van (terechte) 

doemberichten over warmer wordende zomers, en een verhoging van het zeeniveau. Het directe 

voordeel zorgt dat mensen graag in actie schieten, en niet enkel op morele gronden.   

 

Op tien jaar tijd plantte Faja Lobi 4000 hectare nieuwe bossen aan, nabij de savannehooglanden van 

Idiofa. Zo wordt verdere verwoestijning van de regio tegengegaan, en zelfs omgekeerd. Biodiversiteit 

wordt beschermd, en de regio zal beter gewapend zijn tegen klimaatverandering. Goed doordacht 

bosbeheer en weloverwogen houtkap moeten op een termijn van 50 jaar verantwoorde houthandel in 

de toekomst mogelijk maken. Door de aankweek van nieuw (kap)bos neemt de druk af op het 

oerwoud van Congo, zodat dit ook in de toekomst een long voor de wereld kan blijven.  Dit is les 4 

voor mij: in de luwte, zonder grote verklaringen, ontstaan de meest fantastische projecten.   

Waarom vertel ik u dit? 

Misschien omdat het zo indrukwekkend en ontroerend is.  Veel ambitie en weinig grootspraak.   

Leveren wat je misschien niet eens beloofd had. 

Werken met wat er is, en niet in een ideale of een verdoemde wereld.   

De intense verwevenheid tussen klimaat, biodiversiteit en sociale duurzaamheid. 

En het allerbelangrijkste: conflict voorkomen, in plaats van er te veroorzaken.   

Dit project is een voorbeeld voor mezelf. Maar veel belangrijker, ik hoop dat het ook een voorbeeld 

kan zijn voor Belgisch, Waals, Vlaams en Brussel klimaatbeleid. 

Wouter Deprez, cabaretier 

 


