Beste minister van klimaat,

we weten het

we weten het allang

we branden ons

een eind weg naar de

ondergang

en dat als we niet van richting veranderen
de kans groot is

dat we aankomen

waar we op afstevenen

en alles is gezegd

het is allemaal al eens gezegd
the point of no return

een duidelijk signaal
wakeupcall voor het beleid
we hebben het begrepen

we weten wat we moeten doen
we kennen de cijfers

dat van die anderhalve graad
-47% CO2 tegen 2030

en wat ons dus te doen staat

maar u spreekt nog over

haalbaar

betaalbaar

realistisch zijn

technologie

De technologieén zijn veelbelovender dan ooit
duurzame auto’s kopen

en snelwegen duurzamer bouwen
duurzaam vlees

duurzame zuivel

in duurzaam plastic

luchthavens zijn tegenwoordig haast emissievrij
dus blijven gaan

we kunnen dit

als iedereen zijn steentje bijdraagt
kunnen we dit

als we samenwerken

Iedereen aan boord

we moeten er alleen maar

in willen geloven

maar



beste minister

wetenschap

heeft niks met geloof

te maken

vandaag is de aarde

al 1,1 graad warmer

dan honderd jaar geleden

en kijk

uw dorpen stromen over

uw bossen branden af

en met de maatregelen

die nu in de pijplijn zitten
warmt de aarde op tot 2,8 graden
een geloofwaardig pad

om de opwarming te beperken
tot 1,5 graad is er nog steeds niet
alleen een ingrijpende

en razendsnelle transformatie
van onze economie

en onze maatschappij

kan een klimaatramp

nog verhinderen

maar

u denkt nog steeds

dat u kan onderhandelen
met de planeet

een dealtje kan sluiten

met het klimaat

handjeklap kan doen

met een kolkende stroom

dat u kan soebatten

en sjacheren

dat u kan schipperen

met de stand van het water

u praat maar

u preekt

u palavert

u pruttelt

u prevelt

u zwaait met uw begroting
naar de naderende orkaan

u schermt met het BBP

maar de hitte hoort u niet

en de droogte wordt niet warm



van uw statistieken en uw groeicijfers
en als een pandemie

en een oorlog tot actie kunnen leiden
waarom dan niet

de ineenstorting van ons klimaat

die op het punt staat

mens en dier te vernietigen

de grootse uitdaging waar we ooit voor hebben gestaan
een kwantumleap

want hebben we dan écht alles gedaan
wat we kunnen

alles wat in onze macht

lag
ligt?

we weten dat er geen excuus meer is
om niks te doen

om alles op zijn beloop te laten
nu delen de fossiele

onverlaten ons mee dat ze
miljarden steken

in groene energie

maar ze zeggen er niet bij

dat ze een veelvoud daarvan
investeren in

nieuwe velden olie en gas
driekwart van hun geld

gaat naar nieuwe
spiksplinternieuwe
pijpleidingen

pompen en terminals

en elke investering moet

zo'n 40 jaar renderen

dus redeneren ze

wat we vandaag bouwen

moet minstens mee tot

2062

dat is nog steeds het businessplan
de afschrijvingstabel

het winstmodel

de oliebel

het zou roekeloos zijn

al die poen

al die miljarden te pompen

die investeringen te doen



als ze ook maar enigszins verwachten
dat uw klimaatbeleid

hen zou bedreigen

een financieel risico zou vormen
voor hun beurskoers

dividenden

nee

ze schijnen helemaal

okee

ze weten dat ze

in wezen

helemaal niks

hoeven te vrezen

dat ze veilig zijn
bij u

maar wat als u het verschil zou maken ?
want u kan het verschil maken
u maakt het verschil

we beginnen nu

dit

dit is

het begin

we zeggen nee

we zeggen nu nee

we zeggen nu nee

nee nee nee

gedaan genoeg

tot hier en niet meer verder
want u kent de cijfers

dat van die anderhalve graad
-47% CO2 tegen 2030

u weet wat ons te doen staat

laat ons beginnen
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