
Geachte meneer en mevrouw in het (mantel)pak,  
  
Ik ben boos.  
  
Neen, wacht, dat is te zacht uitgedrukt. Ik ben woest. Ziedend. Furieus. Gelieve deze brief dan ook niet 
te interpreteren als een vriendelijke vraag van een klein, lief, schattig meisje. Laat het duidelijk zijn: 
naar jullie schrijft een linkse trut die de wereld wil veranderen. En ik stel geen vraag, ik eis iets van 
jullie. 
  
Het is tijd. Tenminste als we nog tijd hebben… De wereld zakt volledig in elkaar. Het gebeurt vlak voor 
onze ogen en het lijkt wel alsof de overheid gewoon een roze zonnebril opzet en doet alsof er niks aan 
de hand is. In mijn omgeving zie ik zoveel verandering. Iedereen doet z’n best om lief te zijn voor de 
aarde maar ondertussen zien de grote meneren en mevrouwen in hun (mantel)pak het allemaal 
gebeuren. Ze kunnen dat goed, die meneren en mevrouwen, de dingen ZIEN gebeuren.  

 
En dan zeggen ze:  
“Goe zo, Gen Z. Gelle doet da goe! Chanceke dat wij jullie nog hebben, want wij zijn zo oud en zo moe 

en hebben het altijd zo druk druk druk.” 
  
Ik eet al jaren geen vlees meer. Ik fiets elke dag op en af door de regen of niet. In de supermarkt koop 
ik niks als er te veel plastic rond zit. Sorteren is een vorm van opvoeding geworden. Ik voel me schuldig 
als ik een goedkoop vliegtuigticket koop dat alleen mijn studentenportemonnee kan betalen omdat ik 
weet welke troep ik in de lucht zal achterlaten. Zeventig procent van mijn kleren is tweedehands. Een 
bad neem ik zelden en thuis is er een douchelimiet van 5 minuten. Ik koop afbreekbare zeep zonder 
verpakking die vijf keer zoveel kost als normale shampoo. Ik wikkel mijn boterhammen nooit in 
aluminiumfolie. De ramen gaan pas open als de verwarming uit staat en ik vergeet nooit het licht uit 
te doen wanneer ik vertrek. 
  

“Ja, ja, weer zo’n schijnheilige puber die doet alsof ze van alles weet. Maar doe vooral zo voort eh 
meiske, echt waar, ge doet dat goe!” “Hebt ge het gelezen? Die pakt ook vliegtuigen.” 

  
Maar moet ik mijn geld (dat ik niet heb), mijn plezier, mijn jonge jaren afgeven omdat de wereld naar 
de klote is? Wat heeft al die bullshit dat ik elke dag probeer te doen voor zin als de grote meneren en 
mevrouwen niet eens proberen. Ik schaam mij oprecht om een mens te zijn. Ook ik heb dit de aarde 
aangedaan. En ik lig er wakker van. Dit is een reden voor mij om later geen kind op de wereld te zetten, 
want ik wil niet dat onze kinderen de ravage zien die wij hebben achtergelaten. 
  

“SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL! ALLE KLEINE BEETJES HELPEN!” 
  
Oke. Als ik die ene avocado laat liggen in de Carrefour, gaan jullie dan stoppen met eindeloos 
Amazonewoud kappen? Als ik vijf dagen per week vegetarisch eet, gaan jullie er dan voor zorgen dat 
boerderijen eruitzien zoals in de kinderboeken? Als ik. Dan wat? 

 
Heel duister wat ik allemaal zeg, vinden jullie niet? Maar misschien moet ik dit juist zeggen zodat er 
naar ons geluisterd wordt. Want zolang er hoop is bij de jongeren zullen zij het wel oplossen, toch? 
Jullie lijken te zijn vergeten dat jullie naar de maan zijn gevlogen.  

 
Mijn eis is simpel: zorg ervoor dat ik niet weer zo’n lange pessimistische kutbrief moet schrijven.  

 
Hoogachtend, 
Ziba, een linkse trut die nog steeds de wereld wilt veranderen 


